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Treinrit 
Op donderdag twee mei vertrokken

we al vroeg op Brusselklas. Om
zeven uur stonden we al aan het

station. 
Dat was wel wat vroeg voor de

meeste kinderen. De trein kwam om
ons ophalen om kwart over zeven.

Op de trein hadden we
gereserveerde plaatsen. Het was
super leuk op de trein. Er waren

kinderen spelletjes aan het spelen,
babbelen en nog zoveel meer. Soms
was het wel een beetje druk. Rond
kwart na acht kwamen we toe in

Brussel Zuid.
Het was dus ongeveer een uurtje

sporen.

Nora   





Kilometers en kilometers!

Tijdens Brusselklas wandelden we natuurlijk heel veel, want
we moesten natuurlijk overal naartoe stappen, behalve naar

het Atomium. We hadden  in totaal ongeveer
50.000 stappen. Dus in totaal 30 km, hé hé. Ik vond het wel

redelijk vermoeiend maar het was ook goed voor de conditie!

Anna





Marollen

De eerste dag toen we aankwamen, gingen we naar de
Marollen.

In die wijk ligt het Vossenplein waar een rommelmarkt is.
Het stond daar heel erg vol met van alles en nog wat, van

kleren tot edelstenen. Er lagen ook heel erg veel
zakhorloges. Die vond ik heel erg mooi, maar die heb ik

toch niet gekocht.
Sommige dingen waren wel duur. Er lagen wel echt mooie
dingen. Er lagen ook veel kleren en dozen waar je in kon
grabbelen. Deze markt is elke dag open. Ik vond het een

leuke belevenis.

Sara



Rommelmarkt
Wij gingen op Brusselklas naar een

rommelmarkt. Het was zeer leuk. We hebben
daar veel dingen gezien zoals; kristallen, boeken,

strips, muziekinstrumenten, kleren, bestek,
tassen, glazen, borden, horloges, kettingen,

oorbellen, ringen, armbanden en nog andere
juwelen. Niemand van de klas heeft iets gekocht,

maar sommigen hebben gratis kristallen
gekregen. 

Romi



S H O P  V O G E L B E K D I E R

E R  W A S  I N  D E
M A R O L L E N  N A A S T  D E

R O M M E L M A R K T  E E N
W I N K E L  D I E  H E T

V O G E L B E K D I E R
N O E M D E .  E I G E N L I J K

H E E T  D E  W I N K E L
L ’ O R N I T H O R Y N Q U E .  D A T

I S  H E T Z E L F D E  B E E S T
M A A R  I N  H E T  F R A N S .
D E  M E N E E R  D I E  D A A R

W E R K T  W A S  H E E L  E R G
V R I J G E V I G .  O S K A R  E N

I K  W I L D E N  E E N  P E N
R U I L E N  V O O R  E E N

S T E E N .  H E T  M O C H T .
T O E N  W E  D E  S T E E N

K R E G E N ,  M O C H T E N  W E
D E  P E N  H O U D E N .  D U S

W E  H A D D E N  E E N
G R A T I S  S T E E N

G E K R E G E N .  H E T  W A S
E E N  S T U K  R O Z E

K W A R T S .  H E T  W A S
D A A R  S U P E R  L E U K .

A B E











Lekker picknicken!

Op de eerste dag zijn we gaan
picknicken in een park, het

Warandepark.
Er waren een paar cafés maar
ze waren niet open. Je kon wel

zitten bij de cafés. Ik zat bij
Veysel, Leon en Charlie. Later

begon het te regenen. Dan
ben ik gaan schuilen bij Carol

en Hélène. Ze hadden niet
genoeg plaats voor mij onder
hun paraplu. Ik ben er toch bij

gaan zitten. Het was leuk en
gezellig.

Lieke 





Stripmuren

Op Brusselklas zijn we veel stripmuren tegen
gekomen. Ik ken niet zo veel strips maar ik
vond ze wel mooi. Ik vertelde er ook over

vertellen. Zelf vind ik het mooier dan gewone
muren.  Dat was ook de bedoeling. Voor er

stripmuren waren hingen er grote lelijke
posters aan de muren. We hebben wel niet

alle stripmuren gezien (meer dan 60) maar het
was heel leuk en mooi.

Carol 





Het manneke

We slenterden op Brusselklas tot bij Manneke Pis. Er was veel volk.
Toen gingen we naar de garderobe van Manneken Pis. Dat is een museum met een

aantal van zijn kostuums. Er hangen veel kleren 
maar dat waren ze lang nog niet allemaal. Ik gaf uitleg over de geschiedenis van

Manneke Pis. 

Leon



S M U L L E N  M A A R !

O P  B R U S S E L K L A S  A T E N  W E  L U I K S E  W A F E L S  V O O R
J O O S T  Z I J N  V E R J A A R D A G .

H E T  W A R E N  V E R S G E M A A K T E  W A F E L S  V A N  E E N
W I N K E L T J E  U I T  D E  S T R A A T  W A A R  M A N N E K E N  P I S

S T A A T .  H E T  W A R E N  W A F E L S  O M  V A N  T E
S M U L L E N ! ! !

B E D A N K T  J O O S T !

J A N N E



Donderdag tijdens brusselklas passeerden we
langs ‘t Zinneke.

Marlies gaf er uitleg over. Het is een beeld van
een plassende hond. Het is een reu, want hij

heft zijn poot op. 
Daarna namen we nog een groepsfoto.

Ik vond hem wel mooi en schattig.

Hélène



J E A N N E K E  P I S

O P  B R U S S E L K L A S  B E K E K E N  W E  O O K
J E A N N E K E  P I S .

D A A R  V E R T E L D E  I K  I E T S  O V E R .  W E  K E K E N
O O K  H O E V E E L  M U N T J E S  E R  I N  D E  W A T E R B A K

Z A T E N .  H E T  W A R E N  V O O R A L  V E E L  “ R O S T J E S ” .
W E  H A D D E N  T O E N  A L  M A N N E K E  P I S  E N  ‘ T

Z I N N E K E  G E Z I E N .  
E R  W A R E N  O O K  A N D E R E  T O E R I S T E N  D I E

J E A N N E K E  K W A M E N  B E G R O E T E N .  D E  T O U R I S T
T R A P  W E R K T  D U S !

M I R T E





Kam Yuen

Op Brusselklas zijn wij naar de supermarkt Kam Yuen
geweest. Het was een redelijk grote supermarkt. We
gingen in groepjes naar binnen. Ik heb daar wat rond

gekeken. Ik heb daar een litchidrankje, nerds en ander
snoep gekocht. Iedereen dacht dat we een soort kauwgom

kochten en de helft van de klas nam het mee. Het was
echter geen kauwgom maar een soort van fruitella. Er

lagen allemaal Aziatische dingen die je normaal niet vind
bij ons, met aardbei gevulde oreo, kroepoeks, mochi,
vreemd exotisch fruit, kamelenballen, duizendjarige

eendeneieren, vreemde drankjes. … Toen ik klaar was met
uitkiezen, had ik de prijs uitgerekend maar kreeg 1.60

euro te veel terug. Bij anderen was dat ook zo. Het groepje
van Joost kwam na 20 min eruit. Joost heeft daar kroepoek

gekocht die we op school klaarmaakten en aten. Hij had
ook snoep gekocht, meidoornstrookjes voor de klas, die ik

niet zo lekker vond.

Nour





HUBERTUSGALERIJEN

Hubertusgalerijen 

Op de eerste dag
wandelden we door de
Hubertusgalerijen. Daar
zijn er drie galerijen; de
Prinsengalerij, De
Koninginnegalerij en de
Koningsgalerij. 

Special Edition Meulebeke

 

In de Prinsengalerij waren de meeste winkels gesloten.
Ze was ook niet zo mooi. Daarna kwamen we bij de

Koningsgalerij. Daar was bijna alles onbetaalbaar voor
ons. We zagen onder andere een Rolex voor 144 000
euro. Het was heel mooi, maar voor ons was er niet

veel te beleven.

Oskar





Agora

Toen we in Brussel waren, zijn we
ook naar de Agoragalerijen geweest.

Je mocht alleen lopen of in een
groepje. Ik liep samen met Marlies,

Nour, Abe en Oskar. Ik heb niet
zoveel gekocht, alleen een

hartjessteen. Abe heeft in een
massagestoel gezeten. Ik en Oskar
mochten er ook eens in zitten. Ik

vond het wel leuk. Dan zijn we naar
een snoepwinkel geweest. Oskar
trakteerde ons op snoep. Het was

wel een dure snoepwinkel. Dan zijn
we in een zijweggetje geweest en het
stonk daar heel erg. Het kwam door

de nailshop die daar zat!

Lonne



AGORAGALERIJ
SOEKS!

DONDERDAG BEZOCHTEN WE DE
AGORAGALERIJ. DIT IS EEN WINKELGALERIJ

MET ALLEMAAL KLEINE WINKELTJES. ZE
NOEMEN HET OOK DE SOEKS VAN BRUSSEL.

IN DIE KLEINE WINKELTJES KAN JE
SOUVENIRS KOPEN ZOALS

SLEUTELHANGERS, TASSEN, SNOEP, VAPES,
GSM-HOESJES, JUWEELTJES. AL DIT SOORT
DINGEN. IK HEB EEN ZAK GEKOCHT EN EEN

SLEUTELHANGER. DIEZELFDE
SLEUTELHANGER HEBBEN NOG EEN PAAR

ANDERE KINDEREN OOK GEKOCHT. EEN
PAAR KINDEREN VAN ONZE KLAS HEBBEN
EEN BEETJE GELD BIJ ELKAAR GELEGD OM

DEZELFDE SLEUTELHANGER TE KOPEN VOOR
JOOST. HIJ WAS SUPER BLIJ EN HIJ ZEI OOK

DAT HET DE EERSTE KEER WAS DAT HIJ
IETS KREEG OP BRUSSELKLAS.

MARYS





AL Jannah
OP BRUSSELKLASOP BRUSSELKLASOP BRUSSELKLAS

GINGEN WE NAAR EENGINGEN WE NAAR EENGINGEN WE NAAR EEN
LIBANEES RESTAURANT.LIBANEES RESTAURANT.LIBANEES RESTAURANT.

DE NAAM WAS ALDE NAAM WAS ALDE NAAM WAS AL
JANNAH. NOUR KON DEJANNAH. NOUR KON DEJANNAH. NOUR KON DE
NAAM IN HET ARABISCHNAAM IN HET ARABISCHNAAM IN HET ARABISCH
LEZEN. DE BETEKENIS ISLEZEN. DE BETEKENIS ISLEZEN. DE BETEKENIS IS
HET PARADIJS. HET WASHET PARADIJS. HET WASHET PARADIJS. HET WAS
SUPER LEKKER EN ALLESSUPER LEKKER EN ALLESSUPER LEKKER EN ALLES
WAS HALAL. HET LIJKTWAS HALAL. HET LIJKTWAS HALAL. HET LIJKT
OP DE TURKSE KEUKEN.OP DE TURKSE KEUKEN.OP DE TURKSE KEUKEN.   

TAHATAHATAHA







Jeugdherberg Bruegel

Op Brusselklas sliepen we in jeugdherberg Bruegel. Het was
leuk. De kamers waren eerlijk verdeeld. We kozen hiervoor al in

de klas. Ik sliep bij Leon, Oskar, en Abe.
We hebben keycards gekregen om de deur te openen.

Leon was ziek en dat was wel een beetje vervelend want hij
hoeste heel de tijd. Daardoor kon ik niet slapen. Wij hadden

een badkamer zonder WC . We moesten dus naar de gang om
naar het toilet te gaan.  Wij waren de einige kamer zonder

toilet!

Veysel



Atomium
Donderdagavond na het bezoek aan het Libanese
restaurant gingen we naar het Atomium. Voor het
Atomium stond een bankje waar we eerst hebben

geluisterd naar Anna die uitleg gaf. Ze deed dit goed,
héhéhéhéhéhé. Daarna gingen we het van wat
dichterbij bekijken. We hebben heel wat foto’s

gemaakt daar want er was een soort grijze balk waar
we af konden springen, yay (:

Ik vind het Atomium heel mooi. Het was leuk om het
te bezoeken zo

's avonds. Na het atomium gingen we terug met de
metro naar de jeugdherberg.

Marlies







Het ontbijt

Toen we wakker waren, mochten we naar beneden gaan voor
het ontbijt.

Er was genoeg keuze: brood, choco, confituur, cornflakes,
yoghurt, fruit, koffie, chocomelk en veel meer. Het was heel
lekker. Er waren ook andere scholen maar die gingen na een

tijdje weg.
We maakten toen ook ons luchpakket.

Storm







De rit terug

Aan het wachten op de trein...
We reden met een stadstrein van Brussel Luxemburg naar

Brussel zuid.
We moesten 1 keer overstappen. We hadden daar normaal maar
7 minuten voor. We namen echter een trein eerder waardoor we
veel tijd hadden en zelfs nog moesten wachten. De rit terug was

redelijk saai. Charlie en Veysel lagen zelfs te slapen!

Toen we aankwamen waren onze ouders er al.
                Thirza




