
klaskrant 29 - 30

Lieve ouders, ik laat jullie graag meegenieten van week 29 en 30. 
In deze krant zal je zien dat we ieder talentje van onze eekhoorntjes aanspreken.
Iedere week zorgen we voor samen spel maar ook rust, 
voldoende beweging binnen en buiten maar ook aandacht op de bank,
voor wiskundige begrippen en taal, zelf ontdekken of instructie, 
even mogen falen maar ook doorzetten, … Heerlijk toch een eekhoorntje zijn ;)  
Deze week laat ik terug de eekhoorntjes aan het woord… geniet ervan! 

Iedere morgen vullen de koorddansers ons kalenderblaadje in. Dit kunnen de meeste ondertussen helemaal alleen. 
In een zinnetje vertellen we welke dag we gisteren, vandaag en morgen zijn. 
Het kalendergetalletje wordt verknipt, geteld en ons bekje juist getekend. 
We proberen de naam van de juiste naam te onthouden. 
Dagelijks bekijken we ook het weer heel zorgvuldig. 
- Voelen als er wind is en de windvlag kleuren we een beetje of helemaal in. 
- We bekijken de thermometer en kleuren deze ook in op ons blaadje. 
- en observeren de lucht (zonnig, bewolkt of regenachtig), we zoeken hierbij de juiste stempel.  
En onze allerjongste koorddanser die helpt mij om de daglijn aan te vullen. Zo heeft iedere koorddanser zijn taakje ;)  

Marieke 


































